
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
‘Wie zie jij?’  – Aflevering 13 
Simone Schoemaker 

 

De seksindustrie in Nederland draait weer. De time-out is voorbij. Zo voelt het in 

ieder geval. Het is nog nooit eerder voorgekomen: tijdens de corona crisis was er 

geen sprake van gedwongen werken maar van gedwongen stoppen. Veel vrouwen 

hadden de tijd om na te denken over hun toekomst, honderden zochten contact met 

ons en velen maakten de beslissing om uit te stappen. Dat is een lastig en complex 

proces, uitstappen uit de prostitutie doe je niet zomaar. Zeker als er geen alternatief 

is. Tijdens de corona crisis was er wel een alternatief; er was een mogelijk om te 

stoppen en een tijdelijke uitkering aan te vragen. Is het niet opvallend hoeveel 

vrouwen hier gebruik van maakten? Ze willen niet werken in de seksindustrie, er is 

vaak alleen geen alternatief.  

 

Er is in de prostitutie wereld veel onvrijheid. De meeste prostituees krijgen te maken 

met fysiek, seksueel of psychisch geweld. Vrouwen die op de Wallen werken worden 

voortdurend geconfronteerd met respectloos gedrag. Van alle slachtoffers van 

mensenhandel werkt 60% in de prostitutie. Zij worden gedwongen dit werk te doen 

en hun levens worden compleet verwoest.  

 

Het raakt mij diep als vrouwen juist in ons land, waar kernwaarden als vrijheid en 

gelijkwaardigheid centraal staan, gedwongen moeten werken in de prostitutie. 

Vrouwen afkomstig van over de hele wereld en uit Nederland zelf worden al 

jarenlang onder onze wetgeving en in onze samenleving slachtoffer van 

mensenhandel, prostitutie en geweld.  

 

De stilte is voorbij en de ramen zijn weer open, maar ik hoop dat in plaats daarvan 

de deuren openen. Niet om een klant binnen te laten maar om naar buiten te 

stappen en de prostitutiewereld voorgoed te verlaten. 
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